260315 - "Zeg het met bomen" - 40 jaar Jefta
Dia 01

Goedemiddag, Jefta en alle gasten,
Inleiding en tekst
Dank voor het voorrecht om hier vandaag stil te mogen staan bij 40 jaar Jefta.

In deze overdenking ga ik mee met die mooie actie en mooie woorden:
"Zeg het met bomen".

Jullie citeren daarbij de apocalyptische woorden uit Openbaring 22: 1 en 2

Dia 02

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en
ontsprong aan de troon van God en van het lam ,en stroomde dwars door de stad. Aan
weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Waar ik stil bij wil staan is die levensboom aan die rivier.
Even kijken naar die boom.

Jefta als boom

Ook Jefta is een boom.
En bomen groeien, vooral door seizoenen heen.
Jefta, een boom geplant in Breda, om leven te brengen in haar omgeving.

Net als de bomen, die nu geplant zijn, begonnen als een klein boompje in een huiskamer.
En nu 40 jaar oud.
40 Jaar betekent een hele geschiedenis die je kunt lezen in de jaarringen van de boom.

Dia 03

Brede ringen staan voor zacht hout dat snel groeit in een jaar of jaren van veel zon en water,
zeg maar ogenschijnlijk succes, snelle groei.

Smalle ringen staan voor hard hout dat gegroeid is in een jaar of jaren van droogte en harde
winters. zeg maar tegenstand en weinig of geen groei.

Maar ieder jaar telt mee.

Droge jaren, natte jaren.

Zomer, herfst, winter, om weer aan nieuwe lentes te kunnen beginnen.

Bomen hebben seizoenen nodig om te groeien.

Of zoals Prediker zegt: Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.

Vandaag een dag om te lachen, maar ook om even stil te staan dat we tijden van huilen
hebben gekend.

Hoe gaan we met die tijden om?

Vieren we het feest van succes, alleen? Of is er ook ruimte voor genezing in het falen?



Dia 04
Jefta als levensboom

Jefta is een interculturele kerk, die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan
mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan groeien in hun relatie met God en met elkaar.

Dat is helemaal in lijn met het Rafaél DNA

Rafaélgemeenschappen, zoals Jefta, zijn geroepen om Gods liefde uit te reiken naar onze
omgeving waarin we geplant zijn.

We zijn geroepen om "herstellers", te zijn, naar de mate dat we zelf door God hersteld zijn,
wat de naam Rafaél betekent.

ledere Rafaélgemeenschap is geroepen met het doel een kracht in de wereld te zijn.

Om effect te hebben op en in die wereld daarbuiten.

"Herstellers van straten" noemt het Oude Testament dit, of de "bediening van verzoening" in
het Nieuwe Testament.

En tegelijk willen we graag een fijne familie met elkaar zijn. Met het gevaar van een eigen
bubbel te scheppen.

Want, stel je voor dat ik bijvoorbeeld lid wordt van Jefta...

Of dat "die ander" hier binnenkomt en mee gaat doen?

Moet ik die dan ook aanvaarden?

Helaas laten we ons regelmatig verleiden het accent op de kerk als akker te leggen en ons
druk te gaan maken over wat we wel of niet goed doen, met alle gevolgen van dien.

Dat zijn de tijden dat de bladeren van de boom vallen.

Dat zijn de tijden dat de groei langzaam gaat.

Maar, als we er uit leren, wel betere kwaliteit hout voortbrengt.

Want als we door moeilijkheden durven te gaan en ons inspannen voor de eenheid door de
band van liefde en ons inzetten voor verzoening, zal de vrucht van Geest in ons tot uiting
komen.

leder mens wil graag geliefd, aanvaard en vergeven worden.

En mensen verzamelen die zelf geliefd willen worden gaat gemakkelijk en snel.

Dan leg je de focus op de kerk als akker. Er zijn zat succesmodellen die daarin lijken te
slagen.

Maar het is nog een hele kunst om iemand, of een kerk, te worden die liefde weggeeft,
onvoorwaardelijk de ander kan aanvaarden en altijd bereid is te vergeven.

Inclusief durft te denken, zonder activistisch te worden.

Dat groeit heel langzaam en vraagt een voortdurende focus naar buiten.

Omdat Jefta een kerk is, die gelooft dat God herstelt, is de focus van Jefta altijd geweest tot
herstel te komen. De bediening van verzoening staat hoog in ons streven.

- Daarom wil Jefta intercultureel en inclusief zijn. We geloven niet in het cancellen van
mensen of bevolkingsgroepen.

- Daarom is vandaag ook iedereen uitgenodigd die ooit deel is geweest van Jefta en zijn we
blij met iedereen die ook gekomen is.
En wie weet, zit hier nog iemand met een of andere pijn uit het verleden, en weet je niet



verzoend te zijn met ons, schiet ons dan vandaag nog aan.
Want dit is een dag van feest en verzoening.

- Daarom erkennen we andere kerken naast ons.
Ze zijn geen concurrenten, niet beter en niet slechter.
Ze zijn onze broeders en zusters, waarmee we samen groeien naar het Lichaam van
Christus. Het Lichaam van Christus bestaat niet uit uitsluitend Jeftanen, of Baptisten.
Alleen samen met alle heiligen zullen we de liefde ten diepste gaan begrijpen, schrijft
Paulus aan de Efeziérs. Dat betekent kort door de bocht dat exclusivisme niet in ons
woordenboek staat en niet in ons handelen.
We erkennen onze eenheid met alle christenen in de levensboom Jezus, waar we allemaal
naar toe groeien.

Dia 05
De Levensboom: Jezus

Dat brengt me bij jullie tekst uit Openbaring.

Een prachtig boek vol symboliek, die volgens mij ook symbolisch gelezen dient te worden.
In die symboliek komt de Levensboom uit Genesis terug.

De Levensboom waarvan het beter was niet te eten omdat de mens dan eeuwig met het
kwaad zou worden opgescheept.

Eeuwig opgezadeld zijn met seizoenen van sterven en opstaan uit de dood.

Eeuwig verbonden met zonde en dood.

Maar nu in Openbaring, wanneer God alles in allen wordt, is het kwaad overwonnen door
het Lam van God.

Jezus het lam van God dat de zonde van wereld wegneemt en de dood met de dood heeft
overwonnen. Het Lam van God heeft de dood als het ware binnenste buiten gekeerd en de
opstanding van het Leven bewerkstelligt.

De Levensboom die in volle glorie gaat groeien!

En waar wij allemaal bladeren aan de boom mogen zijn, zoals op deze prachtige icoon
weergegeven.

Als ik zo vrij mag zijn de tekst te parafraseren met mijn woorden, dan zegt het:

Hij liet me een rivier van liefde zien.

Liefde die leven geeft.

Liefde zo helder als kristal, die zijn oorsprong vindt bij God, die zelfopofferende liefde is,
en dat heeft laten zien door het Lam van God te worden.

En aan die rivier staat een levensboom die geen winters meer kent,

maar alle maanden van het jaar vrucht draagt en

haar bladeren brengen genezing aan de wereld om haar heen.

Wat zou de Levensboom kunnen zijn?

Uiteraard weten wij het antwoord: Jezus!

Ja, welke Jezus?

Jezus, het Hoofd? Jezus het Hoofd en het Lichaam?

De kerk, is de bruid van Jezus. De bruid is ook het Lichaam van Christus - de Kerk.



Alleen waneer wij met alle christenen in eenheid door de band van liefde optrekken, wordt
het gehele Lichaam van Christus zichtbaar in deze wereld.

Dan zullen de bladeren tot genezing zijn. Dan geven we twaalf maanden in het jaar vrucht.

Daar groeien we naar toe in de bediening van het Lichaam van Christus:
verzoening tussen God en de wereld en verzoening naar elkaar.

Jefta, jullie, wij, zijn 40 jaar onderweg naar Openbaring 22.
Ik moedig jullie aan op die weg door te gaan.



